Tip voor Kinderen en jongeren

Zoek een doelmaatje! Vertel elkaar wat jullie
doelen zijn. Dan kun je elkaar vragen hoe het
gaat, en elkaar aanmoedigen.

Moeilijke dingen doen

Ik weet dat gehoorzaamheid aan onze hemelse
Vader de moeite waard is, want zijn plan voor

ons loopt altijd goed af. Ik ben dankbaar dat mijn
hemelse Vader mij helpt om moeilijke dingen te
doen. Hoe moeilijk het ook wordt, ik weet dat ik altijd
op mijn hemelse Vader kan vertrouwen.

Jayden T. (10), New Mexico (VS)

Geheim dienstbetoon
* Maak een cadeautje voor iemand.

+ Schrijf een lief briefje voor iemand
en leg het ergens waar hij of zij het
kan vinden.

* Help een vriend, vriendin, broer of
zus met zijn of haar huiswerk.




